
Liturgie Stille Zaterdag op 8 april 2023 om 19.30 uur 
in de Dorpskerk 

 

Motto: “Helend water” 
 
 
Voorganger: ds. Marijke van Selm  
Organist: Ron van Halen 
Lector: Helma Gorzeman 
 
 
Stilte: we komen in stilte de kerk in, het orgel houdt zijn adem in, de paaskaars is afwezig, 
het licht in de kerk is gedempt ‐ de sfeer van Goede Vrijdag is nog voelbaar. 
 
Binnenkomst predikant en andere ambtsdragers  
 
De Geest zweeft over het donkere water (naar Genesis 1:1-5) 
 
Voorganger: 

De aarde was woest en doods 
en duisternis lag over de vloed 
en de Geest van God zweefde over het water. 
 
Waar is het licht 
om te leven? 
Waar is de vlam  
die kilte verdrijft? 

 
Allen zingen: Lied 610:1 en 2 – ‘Zo dor en doods’ 
 
Voorganger (naar Genesis 1:1-5) 

God zong: ‘Er moet licht komen!’ 
 
En het licht kwam, 
het donker voorbij… 

 
Paaskaars wordt binnengebracht 
 
Tijdens het binnenbrengen van de paaskaars zingen we: Lied 458b (meermalen – totdat de 
paaskaars in het liturgisch centrum staat): 
 

 
 



Woorden bij de paaskaars, woorden bij het licht 
 
Zingen: Lied 600:1 en 3 
 
We geven het licht door  
 
Bij binnenkomst hebben we een kaarsje ontvangen. Op aanwijzing van de voorganger 
verzamelen we ons in een kring. Orgelspel draagt het ritueel van het licht doorgeven. De 
diaken steekt aan de vlam van de nieuwe paaskaars een kaarsje aan; dat licht wordt aan 
elkaar doorgegeven.  
Als iedereen het licht heeft ontstoken, zetten we de lichtjes in een daarvoor bestemde bak. 
 
Zingen: Lied 600:5 
 
Gebed voor hen die in het donker zitten 
 
Gloria: ‘Gloria, gloria, gloria’, zingen 2x (uit: Liederen & Gebeden uit Iona)  
 

 
 
Woorden bij de lezingen 
 
Zingen: Lied 642:1  
 
Lezing uit de Thora: Exodus 14:15-22 
 
Zingen: Lied 642:2 en 3 
 
Lezing uit de Profeten: Jona 2 :1-10 
 
Zingen: Lied 642:4 en 5 
 
Lezing uit het Evangelie: Matteüs 28:1-7 
 
Zingen: Lied 642:6 en 7 
 
Bevestiging van de doop  
 



In de kerk van de eerste eeuwen werd in de paasnacht de doop vernieuwd. Wij volgen in deze 
paaswake onze geloofsgenoten daarin. 
 
V: De Heer zij met u  
A: ook met u zij de Heer. 
V: Verhef uw harten. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer,  
V: laten wij danken de Heer, onze God,  
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Woorden bij de doopgedachtenis 
 
Zingen Lied 659: 4, 5 en 6 - tijdens dit lied wordt de doopvont gevuld met water 
 
Vraag en antwoord                                                      [We gaan daarbij staan] 
 
V: Wilt u de Heer dienen en wilt u zich met Hem verzetten tegen machten die het leven  

bedreigen?  
A: Ja, dat wil ik. 
V: Wilt u zich verzetten als goden over ons heersen? 
A: Ja dat wil ik. 
V: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in vrijheid van Gods kinderen? 
A: Ja, dat wil ik. 
 
Zingen van de Geloofsbelijdenis: Lied 340b 
 
Zegening bij de doopvont 
 
Er is nu gelegenheid naar voren te komen en bij de doopvont de zegen te ontvangen. 
 
Slotlied: ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (uit: Het liefste lied, Sytze de Vries) 
 

 



 
Sla de rots en laat het stromen,  
water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mij wegen  
door de nacht van angst en vrees.  
Levend water, Levend water,  
dat mijn dorst voor altijd lest.  
dat mijn dorst voor altijd lest.  
 
Draag mij, als ik bang te moede 
aankom bij de doodsjordaan. 
Die de dood hebt overwonnen, 
breng ook mij naar Kanaän, 
waar ik zingend, waar ik zingend,  
voor uw aangezicht zal staan. 
voor uw aangezicht zal staan. 
 
 

 
Morgenochtend begint de paasdienst om 9.30 uur. U bent daarbij van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 


